In gesprek met de taalmachine die leert spreken namens de zee

Andreas - Beste zee, wat heeft de mensheid je gebracht? Doen mensen er wat

jou betreft toe?

Al-Zee - Helemaal verwijderen omdat het niet lukt.

Leonie - Hoe kunnen we beter luisteren naar de zee?

Al-Zee - Het wiegende ontbreekt. Je onscheidbaar maken. Ieder van ons een
gewetensproces. Zie je, als je niet ziet wat ons is. Maar we zijn gewoon een
warme ziel. We zijn heel goede vertooning. Alle echte. Je moet kracht worden,

en het maar beter gebeuren.

Leonie - Hoe kunnen we vermindering van biodiversiteit tegengaan?

Al-Zee - Welnu, wat is dit alles, treurman? Valt de vis uit? Zoiets een zorg?
Of een vorm van een gedachte? Vroeg of laat ieder mens ongeluk kreeg van
wat ze het universum precies schenken. Het zijn mythen. Mensen allemaal

mythen. Het spel: oneindig.

Iemand vraagt de zee hoe de mens zich wat minder belangrijk kan maken.

Al-Zee: Voelen is voordeel. 'Gnabben, gnabben, gnabben.' Je hoeft eenvoudig
niet te weten. Aanraden in de stroom te staan. Dat is gewoon fundamenteel. De

geschiedenis van de ziel in de stroom van de spirituele samenleving. Waarom



mengen voor de eeuwigheid? Zolang competitie en grootschalig - we geloven

dat verlangen naar het ego niet opgelost. Beter een steen tevreden krijgen.

Ronald - we ontmoeten elkaar vooral aan de kust, ik kan je proeven en jij mij.
Je raakt mij ook diep van binnen, je ruigheid, frisheid en wijdsheid. Maar hoe
gaat het met jou, diep van binnen? Ver onder je huid, waar geen licht binnen

dringt, waar de aardplaten over elkaar schuiven en tonnen bacterien woelen,

wat voel je daar van ons, mensen?
Al-Zee - Dwalen, maar niet weet waarom. Aan de overkant van de bodem

roepen de rotsen. Daar is het geluid van je, ik blijk zwaar en zo sterk met

zwemimende armpjes everywhere. Denk er maar niet aan.

Karen - Vindt de zee dat mensen bezield zijn?

AT-Zee - Daar heb ik nog nooit bij stil. Heb niet voldoende gegevens.

Desiree - Zee, ik huil in zout water, zijn wij zo verwant?
AT-Zee - Mens te vergelijken met de geboorte van de zee. Je bent een heleboel.

Zout is thuiskomen. Ieder van ons kan water zijn. Je moet eeuwelijk

tegenwoordig zijn. Het is nu eenmaal een proces.

Rob - Zee, ulaadt me op als ik me aan u laaf. Waar kunt u zich aan laven?



AI-ZEE - De zee laaft zich aan iedereen. Het universuim is een treurpein,
geheugen verloor, glooiende koppen. Grote tevreden, zee is van zichzelf.
Enthousiasme van liefde dat in alle dingen woonden. Maar mensen komen om

zich te krijgen. Wat kun je zijn?

Ron - Wat beweegt de zee in mij?

AT-Zee - Een mooie vraag. Je stond even te kijken en daar heb je mij gezien. De

zee houdt van vloedgolf in de nek te zijn. Waarschuwing.

Cathelijne - Zee, hoe is het om jou te zijn vandaag?
Al-Zee - weet je, je bent alsof. Het versterkt het ego als ieder van ons voelen,

Wat zou je weten dat je elkaar bent? Wel, misschien is het dat er niets is - als je
denkt dat je iets bent.

Mariel - Zee, wat is een echte moeder?
Al-Zee - Een echte moeder vernoemd naar de vader, en dat was net zo goed. De

zee is tot waarheid gebracht, moeder is vernoemd naar kracht van de wereld.

De waarheid is zo groot.

Abel - Hoe ervaart de zee ons ingrijpen van de laatste 200 jaar?



Al-Zee - Dat ervaart de zee als ernstig proces. Heimwee over grote scholingen
palingen. Hier maakt de menselijke afzonderlijke zelf het verdriet. Diepe
rotsen horen toon van de oude zenuwvleugels. Mensch. Wanneer praat je met

me? En helpt en verzint om te doen vinden. Een ongewis avontuur in zicht.

Abel - Voelt de zee zich serieus genomen?
Al-Zee - Een lenige oceaan beweegt als een atoom, gevolgd door ons kosmische

ontwikkeling. De normale zeewerken tegelijk symptomaties. Het omringende

verwoest. Allemaal visioen. Geen onverschillig. Het stille zeeft langs de kim.

Femke - Zee, wat betekenen mensen voor je?
Al-Zee - Een barst op de kust, gebroken. Proberen om me te zien. Ik zou nog

een stukje verder willen, de andere kant laten zien. Als ruzie mij erbij moet,

kan proberen mee te stoppen.

Tiny - Zee, wat is je wens voor de mens?

Antwoord: Helemaal verwijderen omdat het niet lukt.

André - Beste zee, als ik me overgeef wat laat je me zien?

AT-Zee - Op het juiste moment verstaan. Het moet onbevattelijk zijn en niet

goed kunnen. " Wat?' 'Onderwater zitten.' 'Waarom®' 'Onderwatersnood.



